


Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Judith
Litjens, moeder van 4 kinderen en al vele jaren
getrouwd met mijn partner in crime.

Als kind al was ik een dromer en leefde graag

in mijn eigen sprookjeswereld. Ik werd omringd
door vele creativelingen. Mijn ouders speelde in
een band, samen met de gezinsleden van mijn
moeder. Mijn moeder en haar broers en zussen
zijn ware kunstenaars en maken de

mooiste schilderijen. Zo was er altijd wel muziek
of kunst om mij heen. Mijn ouders nhamen ons ook
al jong mee naar musea, om ons kennis te laten
maken met kunst. Ik was gefascineerd door al
deze creativelingen om mij heen, maar als ik zing
sluit je je oren en als ik schilder lijkt het nergens
op. Toch heb ik me laten inspireren door al deze
creativelingen en probeer via de fotografie de
sprookjeswereld van een ander vast te leggen. En
het mooie is, in sprookjes kan alles....




Ik ben een dromer. In mijn sprookjeswereld leeft alles en
iedereen samen. Er is geen boze heks en geen goede fee,
maar spelen we allemaal samen en hebben de grootste lol.
In mijn sprookjes bos is er altijd mooi licht en zijn de kleuren
warm. Het is een groot speelbos en alles is daar mogelijk.
Niemand is boos, niemand is verdrietig en iedereen mag
zijn wie en wat hij is.

In mijn sprookjesbos komen alle dromen uit.

Droom je met me mee?









\illen jullie de foto's zelf laten afdrukken dan geef ik
daarin advies. Het zijn fine-art foto’s en deze komen het
beste tot hun recht bij bepaalde afdruk technieken.

Natuurlijk is het ook mogelijk om de foto’s bij mij af te
laten drukken.

De kosten hiervoor bespreken we dan even.




De kosten voor deze fotoshoot zijn 120 euro.
Hiervoor krijg je het volgende.

* vooraf een uitgebreid gesprek

* jullie eigen unieke concept

* advies over styling en kleding

* een fine-art fotoshoot

* drie volledig bewerkte digitale bestanden.
illen jullie de foto’s door mij laten afrdukken

dan geef ik daar een prijsopgave van,
helemaal aangepast aan jullie wensen.







